
In de week gelegd 49-25, 30-11-2025, Een schat, onbetaalbaar! 

Jesaja 2,1-5; Romeinen 13, 11-14; Matteüs 24, 37-44 

 

Een armenhuis in het Engelse Dorset blijkt een kunstschat van grote 

waarde in huis te hebben (Trouw, 25-11-2025). Het werk van een onbekende 

schilder, uitgevoerd in olieverf en goud, werd gemaakt tussen 1480 en 

1490 en verkeert in goede staat. Het bevat afbeeldingen van wonderen van 

Jezus. Het armbestuur moet er door de geschatte waarde tot € vier miljoen 

vanaf: te hoge beveiligings- en verzekeringskosten. De kavel gaat op drie 

december onder de hamer. Verandert bittere armoede in een zoete Kerst?  

 

Kerkelijk gesproken, zijn we beland bij het begin van het jaar. Treffend dat de eerste lezing 

ons vandaag een visioen schildert van de profeet Jesaja. Hij zegt dat het op het einde der 

dagen zal gebeuren dat alle volken der aarde opgaan naar de berg van de Heer, de Sion. Daar 

zal Gods onderricht klinken. Gods woord zal recht doen tussen de volken en machtige naties 

‘tuchtigen’. Dan smeden zij hun zwaarden tot ploegscharen, hun speren tot sikkels. Nú zou 

Jesaja misschien zeggen: geen raketten maar voedselpakketten. Ja, er wacht een nieuwe tijd!   

 

Op die nieuwe tijd wachten velen, zoals zij die bedroefd, teleurgesteld, of wanhopig zijn. 

Paulus spreekt juist die mensen aan waar hij zegt Word wakker. De nacht loopt ten einde, de 

dag breekt aan! Stop met de duistere activiteiten, smerige zaken, met alles wat het daglicht 

niet verdraagt. Bekleed je met de Heer, trek je zijn woorden aan! Daarmee bedoelt hij niet dat 

je als een ánder moet worden. Wij moeten juist worden zoals wij door God bedoeld zijn, en 

dan wijst Paulus naar Jezus van Nazaret.  

 

Ook Jezus spreekt vandaag over een eindtijd, de Zondvloed. Noach waarschuwde ervoor, 

maar toch ging iedereen gewoon door met zijn dagelijkse gedoe: eten, drinken, baren en 

begraven. Tót de vloed kwam en allen wegrukte. Wees daarom waakzaam zegt Jezus, want de 

Mensenzoon komt op een uur dat je hem niet verwacht. Daarmee wijst hij op zichzelf, als de 

nieuwe Noach. Jezus is de schat van God; met liefde en 

zorg bewaakt en bewaart hij ons. De wonderen die hij ooit 

aan anderen verrichtte doet hij ook aan ons. Hij redt ons 

wanneer het einde komt. Dat is de schat die wij met 

kerstmis mogen ontvangen, onbetaalbaar!    

 

 

 


